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Orgelspel 

 

Welkomstwoord door de Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam  

(Wij gaan staan) 

 
Lied 1: (GVL 643) verzen 1, 2, 3,  
   (Vol van verwachting zijn wij gekomen) 

 

         
 

2 
Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord. 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 

3 
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
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Stilte en bemoediging 

 

Openingsgebed 

 
 
 

 
Lied 2:  (Taizé nr. 151 / 54 )    
 

     (we zingen het lied 3x) 

 
 
 

(Wij gaan weer zitten) 

 

 

Lezing uit het Oude Testament:  JEREMIA 7: 1-15  
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Lied 3 (LBK Psalm 92) verzen 1, 2, 3, 6 
  (Waarlijk dit is rechtvaardig) 

 
2 
Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEREN. 
 
3 
Gij hebt mij door uw daden, / o HERE God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken. 
 
6 
Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt, 
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen. 
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneergeveld 
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden. 
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Lezing uit het Nieuwe Testament:  LUCAS 6: 39-49 
 
 

Overweging       ‘ Doen naar het WOORD! ’  

 

Lied 4 (LBK Gezang 86) verzen 1, 2, 3 

     
2 
Maar Hij die in de aanvang schiep 
de hemel en de aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de Ongeëvenaarde, 
woont niet in tempels; er is niets 
dat Hem ontbreekt, - hoe zou Hij iets 

  uit mensenhand aanvaarden?  
       (vervolg) 
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3 
Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

 

 

 

Heilige Chaos 

U kunt naar keuze: 
 

 een lichtje aansteken bij Maria  

 een voorbede schrijven 

 een individuele zegen vragen bij de voorganger 

 stil zijn (en luisteren naar het muzikaal intermezzo) 
 
 
 
 
 

Voorbeden afgewisseld met gezongen acclamatie 
 

Lied 5 (GVL 361) 

 
 
 
Aankondiging van de Collecte 
 
 
UITNODIGING door de voorganger  
om in een kring om het altaar te komen staan.  
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Tafelgebed: uit Dienstboek PKN nr. 89 (Gij louter licht) 
Tafelgebed 28 (Sytze de Vries / Willem Vogel) 

(gezongen door voorganger en gemeente) 

 
voorganger: 

Die wij kennen als een Vader, 
die zichzelf ter sprake bracht 
in een mensenkind, 
een broeder - 

 

 
 

Want Gij hebt ons beschaamd 
met uw goedheid, uw liefde. 
Gij vult onze leegte met overvloed. 
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

 

 
 

Zo vaak heeft uw liefde 
al vrucht gezet in mensen; 
met hen en met alles 
wat ademt van genade 
zingen wij hier: 
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Wij zegenen U 
om het hoge Woord van den beginne, 
dit Licht in ons duister, 
dit brood uit de hemel, 
de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, 
voorgoed zullen leven, 
gekozen tot vrienden. 

 
acclamatie: 

 
 

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, 
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 
Hij opent ons de ogen, 
is het Licht dat ons vooruit gaat. 
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acclamatie: 

 
 

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
Geen grotere liefde: 
Zijn laatste adem gaf ons het leven. 
 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, 
levend brood: 
zijn lichaam voor ons. 
Hij werd onze beker, 
een overvloed van bruiloftswijn: 
zijn bloed voor ons. 
 
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

 
acclamatie: 
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Erfgenamen van zijn vrede, 
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 
dat wij woning zijn voor U. 
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, 
die hemel en aarde verheugen. 

 

 
 

 
We bidden gezamenlijk het Onze Vader 
 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
 
Moment om te delen (avondmaal) 
 
(Wij gaan weer naar onze zitplaats) 

 

 
 
Slotgebed 
 
 

(Wij gaan staan voor de zegen) 

 
Zegen 
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Lied 6 (GVL 551) verzen 1, 2, 3  
 (Wonen overal nergens thuis)  
 

         
 

2 
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan  
mensen veel geluk. 
 

3 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vadershuis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan 
mensen veel geluk. 

 
 
Afscheid voorganger aan de deur 

 

 



13 
 

 

Aan deze dienst werken mee: 

voorganger    Harold Schorren 
welkom    Hans Hendriks 
lector OT   Marijke Schoone 
lector NT   Ernst de Zwart 
voorbede   Margreet van Leeuwen 
organist    Cees van Zwieten 
aankondiging collecte  Arie Borgdorff 
collectanten   Arie en Ernst 
ontvangst      Ernst de Zwart 
 
 

 

Volgende Roze (IRVR) diensten in de Paradijskerk in 2013 

Zondag 1 september om 15.00 uur 

Zondag 1 december  om 15.00 uur 

 

Kerk open om 14.30 uur 

De Ark (voor koffie of thee om 14.00 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit voor een gezellig samenzijn na de dienst 

Er gelegenheid om koffie, thee of een wijntje te drinken  
in de Ark naast de kerk 
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Bij de voorplaat 

          

Beeld: “Het Woord (Le Verbe)” 

 

Verhaal van het beeld:  

Plaatsbeschrijving: 

Het staat op de Grote Markt op het einde, tegenover het stadhuis in 

Sint Niklaas, België. Het is daar in 1988 geplaatst. 

Het beeld wordt “Het Woord” genoemd, naar de oorspronkelijke 

benaming ‘Le Verbe’.  

Het beeld werd ook wel 'Hommage au Génie Humain' genoemd en 

ontstond midden de jaren 50 van de vorige eeuw. 

De kunstenaar is: Idel Ianchelevici (1909-1994) 
Hij was een Roemeens, later Belgisch beeldhouwer en tekenaar. 
Deze kunstenaar is vooral bekend in België en Frankrijk. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tekenaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstenaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
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EXTRA INFORMATIE 
 
 

Momenteel is onze nieuwe webmaster bezig met het 
opstellen van een nieuwe WEB-SITE 

 
Het kan zijn dan u tijdelijk op onze huidige site 

 
www.rozevieringenrotterdam.com 

 
alleen belangrijke mededelingen daar kan vinden 

 
~~~~~~ 

 
U kunt ons bereiken op onze speciale e-mailadres: 

 
Info.rozevieringenrotterdam@gmail.com 

 
Voor informatie en/of opmerkingen over de roze vieringen. 

 
 

 
 

WIJ VESTIGEN GRAAG NOG EVEN U AANDACHT OP HET 
VOLGENDE: 

 
WIJ ZIJN VOLLEDIG AFHANKELIJK VAN GIFTEN  

 
INDIEN U EROP PRIJS STELT DAT DE ROZE VIERINGEN 

ROTTERDAM OOK VOLGEND JAAR (2014) DOORGANG ZULLEN 
VINDEN VERWIJZEN WIJ GRAAG NAAR ONS BANKNUMMER 

317047 
 

VAST HARTELIJK DANK ! 
 
 
 

http://www.rozevieringenrotterdam.com/
mailto:Info.rozevieringenrotterdam@gmail.com
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Algemene informatie 

 
 

De Initiatiefgroep Roze Vieringen is afhankelijk van giften. 
Wilt u dat er Roze Vieringen in Rotterdam kunnen blijven, steun ons dan financieel. 

DANK VOOR DE GIFTEN DIE U GAF 

Giften: via de Werkgroep Homoseksualiteit, 
 Ungerplein 16-b, 3033 BV Rotterdam, ING-rekening 317047. 

 
De Initiatiefgroep bestaat momenteel uit: 

Margreet van Leeuwen, Marijke Schoone, Arie Borgdorff,  
Hans Hendriks en Ernst de Zwart. 

 
Voor informatie stuur een e-mailbrief  aan 

info.rozevieringenrotterdam@gmail.com 
of kijk op onze website  

www.rozevieringenrotterdam.com 
 

 

 
 

Andere  Roze Vieringen 
 

Roze Zaterdag 29 juni 2013, 11.00 uur, Domkerk Utrecht, 

www.domkerk.nl 
 
 

30 juni 2013 ERV Amsterdam  
www.erv-amsterdam.nl 

 
 

www.chjc.nl 
 

 

 
Voor een pastoraal gesprek kun je terecht bij: 

 
o Bert Kuipers    

 
o Hans de Rie     

 

mailto:info.rozevieringenrotterdam@gmail.com
http://www.rozevieringenrotterdam.com/
http://www.domkerk.nl/
http://www.erv-amsterdam.nl/
http://www.chjc.nl/

